
Vragen ten tijde van corona: 

Orhan Yilmaz op 11-01-2021 

Voorzitter van de Islamitische Stichting Yunus Emre Moskee en Turkse Culturele 

vereniging in Alblasserdam. 

Gemeenteraadslid Alblasserdam namens de PvdA. 

 

  



 

 

• Hoe houdt u de moed erin? 

Ik probeer voor mezelf goed te zorgen, omdat ik nog niet zo lang zelf corona heb gehad. 

Ik let daarom extra op mijn gezondheid. Hou me aan alle regels vanuit de RIVM en ga 

zorgvuldig met mijn eet- en drinkpatroon. Gezondheid is een belangrijk issue, omdat ik 

zelf vanwege het corona virus heel ziek geweest ben en hiervoor ook in het ziekenhuis 

heb gelegen. Deel mijn opgedane ervaringen en mening ten aanzien van deze punten 

over naar andere mensen in het dorp.  

• Welk verrassende dingen heb je op voorraad? 

Ik werk zelf bij IHC, daarnaast heb ik een volkstuin bij de Blokweerweg en wandel veel in 

het dorp. Dit zorgt voor voldoende afleiding. Ik vind het heerlijk in de frisse lucht in deze 

mooie omgeving van Alblasserdam met veel groen, de molens, de vogels en de rust van 

het water. Niet te vergeten dat ik het dan prettig vind om hierbij ook een kopje koffie te 

drinken. 

• Wat is een verhaal – uit een boek, film, artikel, gesprek – waardoor je onlangs 

bent gegrepen? Kan je daar iets meer over vertellen? 

Dat is toch wel de recente opgedane ervaring in het ziekenhuis. Lag in eerste instantie 

alleen op een grote kamer. Een verpleegkundige vertelde mij dat ik een kamer moest 

gaan delen met een andere patiënt. Geen probleem natuurlijk. Hij was nog zieker dan ik, 

had het erg met deze man te doen. Deze patiënt kreeg extra zuurstof en hij had het 

benauwd. Maar ik kon wel in gesprek met hem en jawel er ontstond een soort vriendschap 

met een band van wederzijds respect. De dag erna moest hij naar de IC afdeling, hij werd 

steeds zieker namelijk. Het afscheid was emotioneel en ingrijpend voor me, daarna heb ik 

hem jammer genoeg niet meer kunnen spreken. Hoop dat hij het gered heeft. Hij wilde 

niet naar de IC en dat raakte mij. Zijn vrouw kon er ook niet bij zijn. Dat heeft veel indruk 

op mij gemaakt.  

• Welke nieuwe gewoonte heb je ontwikkeld (of juist doorbroken) sinds de 

coronamaatregelen van kracht zijn? 

Ik ben nu meer thuis (had een poosje ook minder werk te doen) en bidt meer dan anders. 

Daarnaast wandel ik meer en doe boodschappen. 

• Naar welke specifieke plek in je buurt kijk je het meest uit als dit allemaal voorbij 

is? 

Het meest mis ik de stad en het winkelen in Rotterdam. Wil graag weer uit eten, eet wel 

divers zoals Turks en Nederlands. Vanwege corona is mijn zomer vakantie naar Turkije 

geannuleerd. Ik mis mijn familie die in Turkije woonachtig is. 

 

• Wat hoop je dat we allemaal van deze ervaring leren of meenemen? 

Bewustzijn van iets dat je niet kan zien, want werkelijk iedereen in de wereld heeft ermee 

te maken. Dan hebben we het over het corona virus als onzichtbare vijand. Ik vind het 

belangrijk om je familie, je gezin en de hierbij behorende saamhorigheid te koesteren. 



Besef van het gevaar van het virus en het ziek zijn dat dit kan veroorzaken. Daarom 

moeten we letten op een gezond leven.  

We kunnen nu geen vrienden omhelzen, geen hand geven of op bezoek of op kraamvisite 

gaan. Zelfs je familie mag je niet meer zien. We moeten zoveel mogelijk met elkaar 

samenwerken om dit virus aan te pakken en zorgen voor een goed leven met en voor 

elkaar. 

• Wat betekent dit voor uw werkzaamheden/ activiteiten voor uw organisatie? 

Als voorzitter van de Islamitische Stichting Yunus EmreMoskee en Turkse Culturele 

vereniging in Alblasserdam waren we gedwongen om de ontmoetingsruimte en de keuken 

behorend bij onze vereniging te sluiten. Hierdoor hebben we geen inkomen voor de 

vereniging en ontvangen we geen contributie. Dat is voor ons wel van levensbelang. 

Hierdoor maak ik me ook zorgen over de toekomst van alle verenigingen in Alblasserdam. 

In de moskee bidden we ook op 1,5 meter afstand en denk dat dit voorlopig nog zal 

blijven. 

• Wat zou volgens u anders moeten?  

Het wordt niet meer zoals vroeger. We moeten anders gaan leven. We moeten altijd 

letten op het virus wat overigens wel ten koste gaat van onze vrijheid. Altijd letten op 

hygiëne en het dragen van mondkapjes. Denk altijd maar zo: als het mij goed gaat, dan 

gaat het ook goed met de andere mensen.  

-En hoe verhoudt zich dat als we kijken naar het verkiezingsprogramma van de 

PvdA? 

Ik ben tevreden over de inhoud van het verkiezingsprogramma waar deze voor staat om 

sociale ongelijkheid te bestrijden en zorg te dragen voor goed werk en inkomen. Zowel op 

lokale en de landelijke partijpolitiek. Ga dan wel uit van het principe: ‘geen woorden, 

maar daden’. 

Ik vind wel dat we meer moeten letten op het bestrijden van armoede en mensen zouden 

in een land als Nederland niet afhankelijk moeten zijn van de voedselbank. Basisinkomen 

voor iedereen zou ik willen opteren. 

• Wat zou de gemeente of wij als politieke partij hierin aan kunnen bijdragen? 

Met ondernemers in gesprek gaan en de gemeente zou bij ons in het dorp de 

ondernemers moeten faciliteren en niet tegenwerken. Letten op het behoud van een 

inclusieve samenleving. We moeten aan de andere kant meer in de samenleving staan, 

met ze in gesprek gaan en luisteren naar de problemen. Dit geldt ook richting de 

verenigingen, kerken en de moskee. We kunnen ze dan als raadslid op weg helpen. 

Optreden tegen discriminatie en racisme vind ik ook belangrijk. 

 


